
Een boekencollectie die de superdiversiteit van je 
school reflecteert 
Boeken zijn als spiegels om in te kijken: je herkent iets van jezelf, van thuis. 
Boeken zijn ook vensters, ramen, om bij anderen naar binnen te kijken en nieuwe 
dingen te leren. Zorg voor meer leesplezier door ruimte te geven aan 
superdiversiteit in de boekencollectie op jullie school!

In de Bibliotheek Eindhoven hebben 
scholen van het Heritage Language 
Education Network ervoor gezorgd dat 
er een groot aanbod is van boeken in 
verschillende talen: De Internationale 
Kinderboekencollectie. Foto: FCG.

Boeken in verschillende 
thuistalen van leerlingen: SBO 
De Kameleon, Vlaardingen. 
Foto: Aurora Smit – de Groot.

In deze klas worden alle 
boeken die gelezen zijn, 
tentoongesteld. Zoals je 
ziet, worden hier boeken in 
allerlei verschillende talen 
gelezen: Obs Jan Ligthart, 
Den Haag. Foto: Ira Ekhart.

Wekelijkse meertalige 
voorleessessie in 

thuistaalgroepjes: Kindcentrum
De Waaier, Zutphen. Foto: 

Karin Derksen.

Een diverse en inclusieve boekencollectie met hoofdpersonen en 
onderwerpen waarmee iedereen zich kan identificeren: Kindercampus 
Zuidas, Amsterdam. Foto: Hans Hardeman.

Op deze school staat na elke vakantie een 
boek van www.prentenboekeninalletalen.nl
centraal zodat leerlingen in hun thuistaal 
naar het boek kunnen luisteren: 
Basisschool Natuurlijk!, Blerick. Foto: 
Raluca Lupascu.

Als je boeken in 
verschillende talen hebt, 
kunnen (groot)ouders 
laten horen hoe die talen 
klinken: SWV Kop van 
Noord Holland. Foto: 
Annet Appelman.

Een vrijwilliger van het Huus van de Taol
vertelt een verhaal in de Meertmaond
Streektaolmaond, onderdeel van een 

voorleesproject waarin zo’n 25.000 
kinderen voorgelezen worden in het 

Drents: De Lindelaar, Westerbork. 
Foto: Marcel J. de Jong.


