
Deze meertalige 
trap heet iedereen 
van harte welkom: 
De Fontein Breda. 

Foto: FCG. 

De wereld in het klein: De 
Straap, Helmond. 

Foto: Anouk Middelkoop -
van Erp.

Welkomstbordjes: 
ISK Walcheren, 
Middelburg. Foto: 
Anne-Marie Verburg.

Superdiversiteit zichtbaar in het gebouw
Als je een schoolgebouw voor het eerst binnenkomt dan kijk je om je heen en ben 
je op zoek naar een gevoel van herkenning. Als je daar je thuistalen ziet staan of 
voorwerpen en afbeeldingen ziet waarin je jezelf herkent dan voel je je welkom, 
dan wordt school jouw tweede thuis. 

Op deze school geven ze elkaar complimenten in alle 
talen: Obs Dakpark, Rotterdam. Foto: Sjanne Schurer.

Dit ben ik: SALTO-school 
Floralaan, Eindhoven.

Een gevulde vitrine over de Ramadan 
in de centrale hal: P.H. 

Schreuderschool, Den Haag. 
Foto: Judith Reijnen.

De Multiculturele Feestkalender hangt duidelijk zichtbaar 
in de school: De Kernschool, Zaandam. Foto: FCG.

De 3 v’s van de schoolbrede aanpak 
zijn vertaald in nog vier talen: Obs Jan 
Ligthart, Den Haag. Foto’s: FCG.

Bestickering in de gang met ‘Welkom, we zijn blij dat je er bent’ in alle 
talen van de school: Obs Jan Ligthart, Den Haag. Ontwerp: Studio GM2.

Het motto van dit kindcentrum is in 
meerdere talen zichtbaar op de 
website: KC Diamant, Den Haag.


