Welkom in Nederland
Nieuwkomers in Nederland: 13 tips

De eerste ontmoeting

> Een hand geven? Wacht af hoe de persoon jou benadert. lemand “terloops” aanraken gebeurt vrijwel niet. Een hand op de
schouder leggen vinden veel mensen vervelend.

> Elkaar rechtstreeks aankijken? Tijdens een gesprek is dat niet gebruikelijk. Vooral ouderen kijk je uit respect niet recht in de
ogen.

Wonen

> In Nederland staan huizen en tuinen dichtbij elkaar en het is gehorig. Leg aan nieuwkomers uit dat ze rekening moeten
houden met de buren om geluidsoverlast te voorkomen.

> Per dorp/stad zijn de regels met betrekking tot afval(scheiding) anders. Leg uit hoe dit werkt.

> Als je regels uitlegt, hou dan rekening met de taalbarriére. Gebruik plaatjes/picto’s om regels duidelijk te maken. Of bel de
tolkentelefoon: 088 2555222

> In Nederland moet je betalen voor verwarming, stroom en water. Leg uit dat ‘s nachts de verwarming lager, de lichten uit
en kort douchen loont. Je bespaart geld.

Werken

> Het werk komt niet aanwaaien. Leg uit wat solliciteren is. Bespreek de consequenties van niet solliciteren/werken.

> Religieuze feestdagen zijn voor nieuwe Nederlanders vaak heel belangrijk. Voorkom miscommunicatie en laat weten
wanneer het een officiéle vrije feestdag is en wanneer niet.

> Veel mensen uit de Arabische en Eritrese cultuur zijn niet bekend met punctualiteit. Wanneer je uitlegt dat iedereen in
Nederland volgens een strakke agenda werkt, probeert men zich aan te passen.

Vrijheid
> In Nederland zijn mannen en vrouwen gelijk. In de Arabische cultuur is dit niet vanzelfsprekend.

> Help socialisatie in Nederland bevorderen. Hobby’s zoals sporten zijn in andere culturen vaak minder georganiseerd. Men
sport en ontmoet elkaar gewoon op straat.

> Vertel over “vrijheid van meningsuiting” en wat het inhoudt.

> In Nederland is seksuele voorlichting een standaard onderwerp op school. Leg aan de ouders uit waarom wij dit belangrijk
vinden.
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