
Zenuwenlied 

Refrein: 
Ik ben zo zenuwachtig 
Ik voel me zo nerveus 
Ik trommel op de tafel 
En kriebel aan mijn neus 
Ik kan niet blijven zitten 
En schuifel op mijn stoel 
De zenuwen, de zenuwen 
O, wat een rotgevoel 
 
1. 
Oma zit te breien 
Papa leest een boek 
En Bello light te slapen 
In zijn eigen hoek 
 
Refrein 
 
2. 
Zeven nachtjes slapen 
Dan pas is het feest 
Zo zenuwachtig ben ik  
Haast nog nooit geweest 
 
Refrein 


