
Hoor wie klopt daar, kinderen? 

Hoor wie klopt daar, kinderen? 

Hoor wie tikt daar zachtjes tegen ’t raam? 

Is een vreemde zeker 

Die verdwaald is zeker 

Ik zal gauw eens vragen naar zijn naam 

 

Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, 

breng ons vanavond een bezoek 

En strooi dan wat lekkers 

in de een of andere hoek 

 

Stoute kind’ren, zegt hij 

Gaan de zak in, zegt hij 

En die krijgen van hem geen cadeaus 

Want Sint-Nicolaas, zegt hij 

houdt van lieverds, zegt hij 

Maar op stoute kind’ren wordt hij boos 

 

Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, 

breng ons vanavond een bezoek 

En strooi dan wat lekkers 

in de een of andere hoek 


