
Omarm me  

Hoe ver je gaat 

Heeft met afstand niets te 

maken 

Hoogstens met de tijd 

En ik weet niet hoe het 

komt 

Dat ik weg wil 

Maar het treft me hard en 

zuiver 

En het houdt hardnekkig 

stand 

Dus hier sta ik 

Met een uitgestoken hand  

 

Lief, ga dan mee 

En omarm me 

Omarm me, omarm me 

Lief, ga dan mee 

En omarm me 

Omarm me, omarm me 

En breng me nergens heen  

 

Hoe diep je gaat 

Heeft met denken niets te 

maken 

Hoogstens met een wil 

En het voelt alsof ik weet 

Waar ik heenga 

Het leidt me in het donker 

En het spot met mijn 

verstand 

Hier sta ik 

Met mijn uitgestoken hand  

 

Lief, ga dan mee 

En omarm me 

Omarm me, omarm me 

Lief, ga dan mee 

En omarm me 

Omarm me, omarm me 

En breng me nergens heen  

 

Lief, ga dan mee 

Omarm mijn lijf en leden 

Omarm mijn waanideeën 

Omarm me, omarm me 

Lief, ga dan mee 

Omarm heel mijn verleden 

Omarm mijn zeven zeeën 

Omarm me, omarm me 

En breng me nergens heen  

 

Hoe recht je staat 

Heeft met zwaarte niets te 

maken 

Hoogstens met de wind 



 


