
 

Drie nieuwe titels in de serie Flitsen. 

 
Stiekem verliefd   Op de goede weg   Alleen met haar 

Als je het Nederlands (nog) niet goed beheerst, is het fijn als je toch iets kunt lezen dat smaakt 

naar meer. Waarin je je herkent. Wat spannend is. Wat een aantrekkelijke vormgeving heeft en een 

overzichtelijke bladspiegel. Waar je in op kunt gaan en wat lezen leuk maakt.  

Voor deze groep jonge lezers is er de lekker weglezende serie Flitsen. In deze serie zijn nu drie 

nieuwe titels, die aansluiten op de belevingswereld van hedendaagse jongvolwassenen, met thema’s 

als verliefd zijn, de grens tussen goed en fout, uiterlijk, gedrag, relaties en het vinden van je eigen 

weg.  

Deze serie is speciaal geschreven voor jongeren in het Eerste Opvangonderwijs (ISK/EOA)door 

professionals uit het taalonderwijs en geïllustreerd met mooie graphics.  

 

Eerder verschenen al:   

 
De laatste rit             Vlinder           In het donker    

Het taalniveau in deze serie is A1/A2 (eerder A1 dan A2). 

De boekjes zijn ‘flitsend’ geïllustreerd en tellen 40 tot 50 pagina’s. 

De hele serie is nu te bestellen voor € 50,-. De boekjes kosten 10 euro per stuk. 

Bestellen kan bij www.eenvoudigcommuniceren.nl 

 


