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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen



Vakantie

Het is maandag. De vakantie is voorbij.
Maar datvind ik niet erg.

Ik zie mijn vrienden van school weer.
Ik zie de docenten weer.



Voor mij is vakantie niet leuk, want
wij gaan niet weg.
Het is saai om altijd thuis te zijn.

Eén ding was wel leuk in de vakantie:
mijn werk in de supermarkt.
Ik ben vakkenvuller bij De Giraf.



Ik heb vier weken gewerkt.

De jongens en meisjes daar zijn mijn
vrienden. Zoals Omer en Rik.

Die hebben ook veel gewerkt.

Daan, Rik,Omeren ik hebben een
paar keer gevoetbald. Dat was leuk.

Veel werken is ook veel geld verdienen.
Ik kan nu nieuwe voetbalschoenen
kopen. En ik spaarvooreen laptop.




Nieuwe gezichten

Hetis druk op het schoolplein.

Ik zie Abdi, Abdul, Nour en Irina weer.
Ik geef de docenten een hand.
ledereen lacht en zegt: ‘Hallo, hoe
gaat het?

Ik zie ook nieuwe leerlingen.

Zij praten niet. Want ze begrijpen
nog niets.

Ze zitten in de kantine te wachten.

De bel gaat.









ledereen staatin de gang. Daar hangt
het nieuwe rooster.
Ik kijk. Ik heb Nederlands in lokaal 5.

Ik ga naar mijn lokaal.
De docent staat bij de deur. Het is
mevrouw De Waal.

Zij stelt zich voor. ‘Ik ben mevrouw
De Waal. En wie ben jij?’

‘Ik ben Ahmad’, zeg ik.

‘Welkom in je nieuwe klas’, zegt zij.
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